Thực trạng của việc dạy và học lịch sử trong nhà trường phổ thông hiện còn những tồn tại là nội dung của nhiều bài giảng lịch sử rất khô khan, nhiều sự kiện nên chưa tạo được hứng thú học lịch sử đối với học sinh. Học sinh hiểu một cách rời rạc, nông cạn về kiến thức lịch sử, không nắm được mối liên hệ hữu cơ giữa các tri thức thuộc lĩnh vực đời sống xã hội, về kiến thức liên môn…
Phương pháp dạy học tích hợp, liên môn là một trong những nguyên tắc quan trọng trong dạy học nói chung và dạy học lịch sử nói riêng, đây được coi là một quan niệm dạy học hiện đại, nhằm phát huy tính tích cực của học sinh, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục. Dạy học tích hợp, liên môn làm cho người học sử nhận thức được sự phát triển xã hội một cách liên tục, thống nhất, thấy được mối liên hệ hữu cơ giữa các lĩnh vực của đời sống xã hội, khắc phục được tính tản mạn rời rạc trong kiến thức.
Trong bộ môn Lịch Sử có rất nhiều nội dung cần có sự phối hợp giảng dạy kiến thức Sử học với các môn khoa học khác, đặc biệt là các môn khoa học xã hội như: Ngữ Văn, Địa Lí, GDCD… để học sinh tiếp thu kiến thức, biết vận dụng kiến thức lịch sử vào cuộc sống và ngược lại từ cuộc sống để giải quyết các vấn đề liên quan đến lịch sử…
Trong chương trình lịch sử – THPT ban cơ bản (ở cả 3 khối lớp), có rất nhiều bài, phần lịch sử dài với nhiều nội dung và sự kiện cần được phân tích sâu hơn, kỹ hơn và giờ học lịch sử bớt “khô khan” hơn, muốn làm được điều đó học sinh không chỉ nắm vững kiến thức thông sử là đủ mà cần phải biết vận dụng kiến thức của các môn học khác như Ngữ Văn, Địa lí, GDCD…mới có thể làm được. Qua thực tiễn giảng dạy, tôi thấy tích hợp kiến thức liên môn là hết sức cần thiết.
Tuy nhiên, tùy thuộc vào nội dung của từng chương, từng bài mà giáo viên có thể tích hợp liên môn Lịch sử và Ngữ văn sao cho hợp lí.
Chẳng hạn trong chương trình Lịch sử 10, khi dạy bài 19 “Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X- XV”, giáo viên có thể lồng ghép kiến thức liên môn như sau:

Thứ nhất: khi tìm hiểu cuộc kháng chiến chống Tống thời Lí, giáo viên sử dụng bài thơ Nam quốc sơn hà  phân tích ý nghĩa bài thơ qua đó giúp học sinh hiểu rõ hơn về ý chí quyết tâm đánh giặc của vua tôi nhà Lí, đặc biệt là vị tướng tài Lí Thường Kiệt.


Thứ hai, giáo viên sử dụng đoạn trích trong tác phẩm  Hịch tướng sĩ của Tiết chế Trần Hưng Đạo: “ Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt, lột da, nuốt gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng cam lòng”. Giáo viên  khẳng định : có lẽ trong lịch sử dân tộc ít có vị chủ tướng nào có thể phơi bày ruột gan mình để  ba quân tướng sĩ dưới chướng cùng hiểu… Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để học sinh hiểu được đâu là nguyên nhân làm nên chiến thắng lẫy lừng trong sự nghiệp 3 lần chống quân Mông- Nguyên thời Trần. Đó là sự đoàn kết giữa Vua – Tôi, Tướng – Sĩ, Quân – Dân nhà Trần. Đó chính là hào khí Đông A

 Hoặc khi tìm hiểu về Khởi nghĩa Lam Sơn, giáo viên có thể sử dụng những áng thơ thiên cổ hùng văn trong tác phẩm Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về nguyên nhân, tiến trình của cuộc khởi nghĩa, tính nhân đạo của nghĩa quân Lam Sơn nói riêng và dân tộc Việt nói chung. Điều đó được thể hiện rõ trong các lời thơ sau:

“ Từ Đinh, Lí, Trần bao đời xây nền độc lập


Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương


Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau


Song hào kiệt đời nào cũng có


….


Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn

Vùi con đỏ dưới hầm tai vạ


….


Đem đại nghĩa để thắng hung tan


 Lấy chí nhân để thay cường bạo”

 Giáo viên một lần nữa khẳng định, nhà Lê sơ được thành lập sau khởi nghĩa Lam Sơn mở ra một bước phát triển mới trong lịch sử dân tộc như lời thơ của Nguyễn Trãi:


“  Xã tắc từ nay vừng bền


 Giang sơn từ nay đổi mới


…

 
Một cỗ nhung y chiến thắng, nên công oanh liệt ngàn năm;


 Bốn phương biển cả thanh bình, ban chiếu duy tân khắp chốn”.
Tư tưởng nhân đạo toát lên từ bài thơ cũng chính là bản chất chất của con người Việt luôn luôn yêu chuộng hòa bình, sống tình nghĩa…

 Trong chương trình lịch sử 12 giáo viên có thể sử dụng rất nhiều những kiến thức văn học trong quá trình giảng dạy như các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh ( Nhật kí trong tù, Tuyên ngôn độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến…), Tố Hữu ( Viêt Bắc, Gió lộng…)… Cụ thể như sau:

 Trong bài 16 Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời  khi dạy đến mục IV Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời giáo viên sử dụng một số lời văn tiêu biểu trong văn kiện Tuyên ngôn độc lập để giúp học sinh hiểu rõ hơn về tính tất yếu lịch sử của việc thành lập một nước độc lập, tự do của nhân dân ta; ý nghĩa lịch sử của sự kiện trọng đại của dân tộc -  2/9/1945: “ mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng……………………………………….”, khẳng định ý chí sắt đá của toàn dân tộc quyết giữ vững nền tự do, độc lập vừa giành được “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”
 
Bài 17, khi giảng dạy về phong trào xóa nạn mù chữ giáo viên sử dụng một số bài vè như sau:
Hôm qua anh đến chơi nhà

Thấy mẹ đi vắng thấy cha đi bừa

Thấy nàng mải miết xe tơ

Thấy cháu i tờ ngồi học bi bô

Thì ra vâng mệnh cụ Hồ

Cả nhà yêu nước thi đua học hành

Hoặc: O tròn như quả trứng gà, Ô thời đội mũ, Ơ thời thêm râu, chữ a có cái móc câu bên mình…
Bài 20- Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc ( 1953- 1954), khi dạy về chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, bài thơ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên của nhà thơ Tố Hữu đã phác họa thành công chiến dịch Điên Biên Phủ, những gian lao, vất vả, hiểm nguy nơi chiến trường của các chiến sĩ Điện Biên nói riêng :

“ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên

Đầu nung lửa sắt

Năm mươi sáu ngày đêm

Khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt
Máu trộn bùn non

Gan không núng

Chí không mòn
Và ở nơi ác liệt nhất đó lại ngời sáng lên những tấm gương anh hùng:


Những đồng chí thân chôn làm giá súng

Đầu bịt lỗ châu mai

Băng mình qua núi thép gai

…
Những đồng chí chèn lưng cứu pháo

Nát thân, nhắm mắt , còn ôm

Những bàn tay  sẻ núi, lăn bom
 Nhất định mở đường 

cho xe ta lên chiến trường đi tiếp viện
Và những chị, những anh ngày đêm ra tiền tuyến

Mấy tầng mây, gió lớn mưa to

Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồ

Đèo Lũng Lô anh hò chị hát

Dù bom đạn, xương tan thịt nát

Không sờn lòng không tiếc tuổi xanh
Thắng lợi của chiến dịch có ý nghĩa chính trị vô cùng to lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho ta đấu tranh trên mặt trận ngoại:
 Đồng chí Phạm Văn Đồng 

Ở bên đó, chắc đêm nay không ngủ

Tin đây Anh, Điện Biên Phủ hoàn thành

Ngày mai vào cuộc đấu tranh

Nhìn xuống mặt bọn Bi đôn, Smít

Anh sẽ nói “ Thực dâ, phát xít 
Đã tàn rồi!
Với  chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử:

“ Chín năm làm một Điện Biên

Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”
Trên đây là một vài dẫn chứng cụ thể về dạy học liên môn trong môn Lịch sử ở THPT.

Thực tế trong dạy học cho thấy với phương pháp liên môn học sinh hứng thú, chủ động trong bài giảng của giáo viên khiến những kiến thức lịch sử tưởng như khô khan lại trở nên nhẹ nhàng, dễ hiểu; giảm bớt sự căng thẳng trong giờ học  thậm chí có thể rút gọn lượng thời gian của bài mà vần đạt hiệu quả theo yêu cầu bài học góp phần củng cố kiến thức các môn học được tích hợp qua tiết dạy.
Tuy nhiên trong thời gian có hạn, bài tham luận của tôi nội dung vẫn còn sơ lược, thiếu sót rất mong sự đóng góp xây dựng của các đồng chí giáo viên trong tổ chuyên môn và các đồng chí trong hội đồng sư phạm nhà trường  để tham luận được hoàn thiện hơn, góp phần vào việc xây dựng chủ đề tích hợp trong dạy học Lịch sử nói riêng và các môn học khác nói chung của chương trình giáo dục THPT.
